Activiteiten voor de 
                           Adjourning fase
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                 Afscheid nemen







De laatste fase in de groepsvorming is de Adjourning fase. In deze fase nemen we afscheid van elkaar. Niet alleen in groep 8 is dit een belangrijke fase om aandacht aan te geven. Ook in de andere groepen nemen de kinderen afscheid. Afscheid van het schooljaar, van sommige klasgenoten, de juf of meester. Het is belangrijk om je bewust te zijn van wat afscheid nemen doet met een kind en met de sfeer in de groep. Afscheid nemen wordt makkelijker als het verleden minder leuk lijkt of als de sfeer negatief is in een groep. Het kan dus zomaar zijn dat de kinderen naar tegen elkaar gaan doen. 
Tijd besteden aan de groepsvorming blijft tot aan de laatste schooldag belangrijk. Met onderstaande activiteiten blijf je werken aan een positieve groep en geef je de kinderen de tijd en de ruimte om op een fijne manier afscheid te nemen van elkaar. 


Onderbouw:
Memory spelen met foto’s 
Maak (samen met de kinderen) jullie eigen klassen memory! In een kringgesprek bespreek je het afgelopen jaar. Wat hebben we allemaal beleefd, geleerd? Wat vond je het leukst of juist het stomst? Wie ga je missen? Wat kan je doen als je iemand gaat missen? 
Print een aantal foto’s met herinneringen van het afgelopen schooljaar. (elke foto 2x) Lamineer foto’s. Spelen maar!

Zwaai zwaai!
Maak samen met de klas een slinger van handjes. Elk kind krijgt een handje. Teken daar je fijnste, positieve gedachte of herinnering van het afgelopen jaar op. Wat wil jij vasthouden, waar ben je trots op, wat is een positieve gedachte die je mee wil nemen de vakantie in en naar volgend schooljaar? Maak een slinger van de handjes en hang die op in de klas. Bespreek elke dag een aantal handjes. 

Stoelendans
Zet de kring klaar voor stoelendans. Leg op elke stoel een foto van een leerling. Zet de muziek aan. Laat de leerlingen rond de stoelen lopen. Wanneer de muziek stopt ga je zitten waar je staat. Let op: elk kind heeft een stoel, er gaan geen stoelen weg. Vraag steeds aan een andere leerling op wiens foto zij zitten en laat hem/haar een compliment geven of een
mooie herinnering vertellen over deze leerling.

Middenbouw:
Wat hoort bij ons?
Praat met de kinderen over afgelopen schooljaar. Wat hebben we allemaal gedaan en geleerd? Daarna knippen ze uit tijdschriften plaatjes die bij dit jaar, de groep en alle gebeurtenissen passen. Hier maken we samen een groepscollage van, die we ophangen in de klas. Bespreek daarna regelmatig een aantal plaatjes. Met welke gebeurtenis heeft dit plaatje te maken? Waarom heb je die uitgekozen? etc.

Kahoot met herinneringen!
Maak als leerkracht een Kahootquiz met herinneringen van afgelopen schooljaar. Speel de quiz met de klas.


Rituelen: Nog een keer samen eten!
Op de laatste schooldag, nog een keer met elkaar eten, kan je extra bijzonder maken. Laat een aantal kinderen kleden meenemen en ga buiten lunchen. Je kunt ook een grote picknick organiseren. De kinderen kunnen hun eigen lunch meenemen of ze kunnen allemaal iets meenemen waar de hele groep van kan eten. Zo wordt het een laatste keer gezellig samen eten. 

Bovenbouw
Ganzenbord
Neem de groep mee terug in de tijd van het afgelopen schooljaar. Welke gebeurtenissen zijn er allemaal geweest? Laat de kinderen hier een ganzenbordspel van maken. Op verschillende vakjes komen gebeurtenissen van het afgelopen jaar te staan. Hier bedenken de kinderen opdrachten bij, voor als ze op dat vakje komen. In de laatste week kan je het spel spelen.

Ren je rot!
Laat elke leerling 2 meerkeuzevragen bedenken over het afgelopen jaar. Maak hier kaartjes van en een antwoordblad waarop het aantal vragen staat met A-B-C achter elk nummer. Maak tweetallen. Hang buiten alle kaartjes kris kras over het schoolplein op. Elk duo krijgt een nummer, bij die vraag starten zij de quiz. Het antwoord zetten zij op het antwoordblad en ze rennen door naar de volgende vraag (oplopend van nummer) In de klas worden de antwoorden besproken.

Ik mis je zo graag
Kijk en luister met de kinderen naar de videoclip Ik mis je zo graag van Claudia de Breij en Waylon. https://www.youtube.com/watch?v=dxbth0qOGS4​
Bespreek met de kinderen waar het liedje over gaat. Wie gaan zij missen, wat gaan zijn missen van het afgelopen schooljaar? Wat vond je het allerleukst of wat neem je mee naar volgend schooljaar?
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